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‘Een telegraafpaal komt zelden alleen.’  
 
 

Deze tekst is op experimentele wijze tot stand gekomen: door met vier auteurs simultaan te 
schrijven, op basis van een reeks beelden rond het thema van de indiaan, cowboys en het 
wilde westen. Op associatieve wijze is een poging gedaan om het kijken naar beelden te 
vertalen naar een taal-beeld. De woorden dienen dus gelezen te worden als een 
opeenvolging en tracering van een manier van kijken - en van een denken dat via dat kijken 
kan geschieden. Niet via strenge, afgebakende lijnen, maar via de vrijheid van de 
verbeelding, de esthetiek van de dans: Van blik naar bliksem, naar inblikken. Van de directe 
oogopslag - blik(sem)inslag - het zien van een beeld, het lezen van een zin - naar de 
vertaling, verhaling en contextualisering hiervan. Naar een betoog. Naar regen die het 
landschap overgiet en elke contour aftast en bevraagt - en zo een plaats geeft. Een landkaart 
tekent van het waterschap. Over het zoeken naar specifieke, intense hoogtepunten. En naar 
hun rol in algehele we(e)r(eld)beeld. Over de spagaat die artistiek onderzoek zou moeten 
overbruggen. 

 

-- 

 

Indianen communiceerden oorspronkelijk via wolken. De bliksem uit dergelijke donkere 
wolken is zelf een eenzaam ding. Of nee, de donkere wolk is een eenzaam ding. En tegen die 
eenzaamheid ontwikkelt de wolk bliksem. Bliksem wordt dan een symptoom van 
eenzaamheid. De donkere onweerswolken tonen hun eenzaamheid middels bliksem – 
doordat de bliksem inslaat in het bos waarbij een bosbrand terug donkere wolken baart. 
Deze bevatten op hun beurt indianenverhalen die door zowel de wolken als de indianen 
gelezen worden.  

We zijn echter van rookpluimen weggegaan omdat … Rookpluimen zijn zichtbaar en traag en 
dat is allemaal geëvolueerd. We spreken nu via zichtbare draden die een onzichtbare 
boodschap bliksemsnel overdragen. En het opvallende is: de telegraafpaaldraad kwam nooit 
alleen! Ook toen al niet. Ze werd steevast vergezeld door een haast even snelle spoorlijn aan 
haar zijde. Het is toch wonderlijk dat die passerende trein steeds dikke drommen roet-as 
uitstootte. Die donkere treinwolken brachten verslag uit van de onzichtbare boodschap die 
over de trillende lijnen langzaam werd overgedragen. Bovendien was er geen enkele 
donkere roetwolk die er aan kon weerstaan een dergelijk telegram telkens weer van een 
tegenwerping te voorzien! 

 

 


